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13 t/m 19 augustus 2019 

Vakantiegangers: Dylan, Laurens, Mark, Sam, Lex, Michiel en Camilo 

Begeleiders: Ditmar en André 



 

Verslag voetbalkamp Tendens 2019 

 
Ditmar en Andre voegen zich op maandag 12 augustus 2019 bij de laatste dag van voetbalkamp 
JV1903A en nemen het hele tentenkamp inclusief de bus en over gebleven voeding en spullen over 
van Tjeerd en Ron.  De administratie wordt geregeld met Joost. Wij installeren ons voor de eerste 
nacht. 
 
 

 
 
Dinsdag 13 augustus 2019 
Na , door weergaloos onweer en slagregens, onwijs slechte nacht maken Andre en Ditmar koffie en 
thee om de gasten te ontvangen. De regen heeft in ieder geval de tenten getest op lekkages en die 
hebben die proef doorstaan.  
Laurens, Michiel, Sam , Lex, Mark , Dylan en Camillo zijn allemaal omstreeks 12.00 uur door hun 
ouders gebracht. Ditmar en Andre stellen zich voor en er wordt aandachtig geluisterd naar de uitleg.  
De tenten worden ingericht en de ouders steken een helpend handje toe. 
Op het voetbalveld van de camping begint het feest met en partijtje voetbal waarbij al gauw enkele 
campinggasten aansluiten. Voor de chili con carne nog even een uurtje vrije tijd. 



 

 
 
Na het eten gaan we naar de VV Otterlo om Ajax tegen Paok Saloniki te kijken en worden ontvangen 
door de voorzitter Gerard de Rooij. We kijken eerst even bij de training van het 2e.  
In het clubhuis worden we ontvangen en staat er een grote tafel klaar met 9 stoelen en hangt er een 
groot scherm. Het ontbreekt ons aan niets, Limonade en chips. Na de training komen de spelers van 
het 2e ook kijken en wordt het reuze gezellig. 
Het wordt feest als Ajax na een spannende wedstrijd gewonnen heeft.  
 

 
 
Terug op de camping liggen de mannen vlot in hun tent en is het na een inspannende avond snel stil. 
 
Woensdag 14 augustus 2019 
Na een stevig ontbijt gaan we naar Papendal om de training van Vitesse te bekijken. Bij aankomst 
liggen de vrijkaartjes voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle van vrijdag al klaar. 
Een prachtige training locatie en we volgen de hele training. Daarna foto’s maken met spelers, trainer, 
hulptrainers, terreinknechten en wie der ook maar bij hoort.  
Oud voetballer Levchenko staat ook langs de lijn om zijn vriend Matavz te bekijken. Matavz blijkt 
buiten het veld een heel aardige kerel te zijn.  

 
 



 

 
 
Na de lunch is daar de 1e training onder leiding van Ditmar. De scheenbeschermers komen goed van 
pas. Andre heeft boodschappen gedaan en het borreluurtje is met een half uurtje weer bekeken.  
De nasi van Ditmar en Andre met veeeeeel satésaus smaakt prima.   
Na een vrije avond ligt eigenlijk iedereen wel weer op tijd in bed.  
Dylan en Lex beginnen en monopolie marathon.  
Morgen Johan Cruijff arena. Nu al leuk. 
 

 
Donderdag 15 augustus 2019 
De goegemeente is niet wakker te krijgen. Om 09.00 uur gaan Ditmar en Andre maar eens langs de 
tenten om ze wakker te maken. De mannen beginne wakker te worden bij het ontbijt en maken 
allemaal hun eigen lunchpakketten. Dan douchen, wassen en alles in de gele rugtassen.  
De heenreis naar Amsterdam verloopt voorspoedig. In de parkeergarage is even zoeken naar een 
parkeerplek. Met hulp van Olaf Zorge lukt het allemaal en bij de bali liggen 9 vrijkaartjes klaar.  
We krijgen allemaal een sleutelkoord en de rondleiding begint bij de uiterst sobere kleedkamer van de 
“gasten”.  
Via de spelerstunnel gaan we onder de muziek van de triomfmars het veld op. Spectaculair! 
Het gras staat voor onderhoud vol met grote lampen. De lunch op de tribune is een bijzonder 
belevenis. Na lunch gaan we naar de Ajax kleedkamer. Een weelderig ingerichte grote kleedkamer 
met boven de stoelen de  namen van de spelers. Indrukwekkend.  
Via de perskamer gaan we naar het museum waar de cup met grote oren staat.  
In de fan shop doen we inkopen en rijden dan vol van indrukken terug naar Otterlo.  
Downsizen met chips, cola, sinas of alcoholvrij biertje en even niks. 
 



 

 
 

 
 

 
 
We rijden s avonds naar Hoenderloo en eten in restaurant de Zevensprong schnitzels, hamburgers, 
frites en salade met een ijsje toe. Op de camping maken we een pooltje Vitesse-PEC Zwolle. Degene 
die wint hoeft geen corvee meer te doen.  
De telefoon van Sam is zoek maar wordt gelukkig teruggevonden in zijn tent! 
 
Vrijdag 16 augustus 2019 
De afspraak om 08.00 uur op te staan en de dag te beginnen met een training betekent dat Andre alle 
mannen moet wakker maken. Na een licht ontbijt gaan de mannen om 10.30 uur naar het voetbalveld 
en de warming up staat onder leiding van hulptrainer Dylan. 
De training van Ditmar gaat over koppen, volleys, overspelen en een partijtje. 

 
Na zo’n training is het heerlijk om even te zwemmen en dat doen de mannen dan ook. 

 
De mannen hebben honger dus ze krijgen eieren met spek als lunch. De middag gebruiken  om de 
voorbereidingen te treffen voor de bonte avond van zondagavond.  
 
Om 17.30 verzamelen we om af te reizen naar het Gelredome. De meegebrachte bidons geven een 
probleem  om het stadion binnen te komen. Als we eenmaal binnen zijn eten we een broodje kroket, 
frikandel of kaassoufflé. We hebben prachtige plaatsen gekregen vlak langs het veld. De adelaar 
vliegt vlak over ons hoofd voordat de spelers het veld opkomen. De wedstrijd begint met een minuut 
stilte voor het overlijden van DJ Curovic. Kippenvelmoment. 



 

 

 
We worden gebeld door de moeder van Lex dat we veel en door de witte shirts goed herkenbaar in 
beeld zijn. De 1e helft is saai maar de 2e helft wordt het een leuke pot en wint Vitesse met 3-0. 
Het pooltje wordt gewonnen door Sam.  
Terug op het kamp gaan we nog even lekker borrelen en om 23.00 uur zoekt bijna iedereen z’n 
mandje op, behalve Dylan en Lex die gaan nog even monopolie spelen.  
 
Zaterdag 17 augustus 2019 
De afspraak dat we om 08.00 uur zouden opstaan om naar het dolfinarium te gaan betekent dat Andre 
de mannen om 08.00 wakker moet maken. Het ontbijt staat om 09.00 uur klaar we vertrekken om 
10.30 uur richting Harderwijk. Ditmar voelt zich niet zo lekker dus blijft thuis. Clemens ontmoeten we 
op het parkeerterrein van het Dolfinarium.  
De kaarten en de munten voor de dolfijnenshow liggen bij de receptie weer klaar en we beginnen bij 
twee verschillende zeeleeuwenshows. Daarna bezoeken we de show met walrussen. Wat een 
kolossen zijn dat zeg.  We bezoeken het meer met de dolfijnen en gaan ook onderwater kijken.  
De show met de roggen en de haaien valt een beetje tegen. Een uit de kluiten gewassen vijver met 
daarin zwemmende roggen die je zelf kan voeren.  
De dolfijnenshow daar in tegen is bij tijd en wijle spectaculair. En we leren ook nog wat over het milieu 
en hoe slecht wij daar eigenlijk mee omgaan.  
 
Als we het theater verlaten plenst het van de regen. Als we denken dat het wat droger wordt besluiten 
we naar de auto te lopen maar worden overvallen door nog een plensbui.  
Doorweekt stappen we in de bus en rijden in regen, regen, regen en regen terug naar het kamp. 
Eerst naar je tent om droge kleren aan te doen. 
De natte kleren worden gedroogd in de “huiskamertent”.  

 
We “borrelen” gezellig als de regen is opgehouden en besluiten om pizza  te gaan eten in Otterlo. 



 

Een kleine maar zeer gezellige pizzeria waar wij heerlijke pizza krijgen. De aanwezige andere gasten 
zijn gezellige mensen waar we ook nog lol mee hebben.     

 
 
Zondag 18 augustus 2019 
De zondagochtend was een uitslaapdag. Van het “inloopontbijt” wordt geen gebruik van gemaakt.  
We zitten uiteindelijk om 11.00 uur met zijn allen aan een uitgebreide brunch.   
We doen wel een uurtje uitbuiken en kleden ons dan om voor een zaalvoetbaltraining in de sporthal 
de Vlinder te Wageningen. 
Na de intensieve training en potje zaalvoetbal waar Andre ook nog meedoet gaan we even chillen in 
het clubhuis.  
 

 
 

 
 
  



 

Terug naar de tenten en daar besluiten Dylan en Andre dan toch maar pannenkoeken te gaan 
bakken. Er worden tientallen pannenkoeken met en zonder spek gebakken die eigenlijk allemaal 
worden opgegeten.  Sam die eigenlijk geen pannenkoeken lust eet er daarom maar 6.  
 

 

Maandag 19 augustus 2019 

Helaas zit het kamp er weer op en wordt iedereen opgehaald. 

Jongens, bedankt voor de leuke sportieve week en wie weet tot een volgende keer! 

 
 
 
Leukste van het voetbalkamp in een zin: 
 
Laurens: Chillen met Michiel en Sam. 
Michiel:  Chillen met Laurens en Camillo 
Mark :  De zaalvoetbaltraining 
Sam:  Met Dylan voetballen 
Dylan:  Vitessetraining en wedstrijd, voetballen met Sam 
Camillo: Dat we op tv waren  bij de wedstrijd van Vitesse 
Ditmar:  Bezoek aan de Ajax Arena. 
Andre:  Dat hij aangesproken werd met “opa “.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


